
 
 
In stilte bereiden wij ons voor 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom, Aanvangswoord 
 
We horen nogal eens de term ‘nepnieuws’. Dit woord kan verwijzen 
naar namaak of vervalsing Het heeft te maken met onjuistheid en / 
of fantasie. Nepnieuws brengt mensen in verwarring/ ‘Wat moeten 
we nog echt geloven? ‘vraagt men zich wel een af. Wie of wat kan 
ik nog vertrouwen? 
De vrouwen die hem als eerste gezien hebben? Maar was dat niet 
een wensdroom? …….. Waren ze zo verslagen door de 
gebeurtenissen van de afgelopen dagen dat zij niet meer helder 

konden denken. Of…….. Maar wat wel frappant is, dat vanaf het 
eerste moment tot op de dag van vandaag zoveel mensen zijn die 
in die boodschap van Jezus blijven geloven! Dat geloof houdt maar 
niet op. De verrijzenis van Jezus blijft voor veel gelovigen een 
levensbelangrijke rol spelen. 
Nepnieuws? 
 
De Joodse wetgeleerde Gamaliël gaf eens aan het Joodse Sanhedrin 
(het gerechtshof) het volgende advies, toen het over de 
veroordeling van die begeesterde apostel ging: “Wat ons geval 
betreft, zeg ik u: bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze 

hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan 
zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij 
hen niet uiteen kunnen slaan. Anders zou misschien blijken dat gij 
tegen God in verzet zijt”.  (Handelingen 5, 38-39) 
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Bemoediging 
De Eeuwige zij met u allen. 
En ook met jou. 

 
Zingen Lied 630 Sta op! – Een morgen ongedacht 
 
Drempelgebed 

God van de nieuwe morgen 
die ook ons licht wil zijn, 
verberg U niet 
Maar geef U aan ons te kennen 
en wees deze morgen hier aanwezig 
in ons lied, in ons gebed. 
 

Bekrachtig ons  
met uw woorden 
die ons spreken van uw beloften 
die ons verlangen wekken 
die ons wegen wijzen. 
 

En doe ons  
op deze Paasdag 
leven met Jezus voor ogen 
die deze woorden heeft volbracht 

en ze nog voor ons uitdraagt 
tot de voleinding der tijden. 

 
Zingen Lied 644 Terwijl wij hem bewenen 
 
Kyriegebed, afgesloten met lied 301a: 
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Zingen Glorialied 304 – Zing van de Vader die in den beginne 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing  Jesaja 25: 6-9 
 
Zingen Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Evangelie lezing  Johannes 20: 1-18. 
 
Acclamatie  Lied 339a 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 642:1-5 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven 
Collectedoel: Colombia kansarme jongeren opleiden 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K12012612 
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Voorbeden  
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
Slotlied  Lied 608  De steppe zal bloeien 
 
Zegen 
 
Gezongen Amen 

 
 
 
Na afloop van de dienst ben U van harte uitgenodigd om nog wat na 
te praten onder het genot van een kopje thee of koffie.  
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630 

Componist Melchior Vulpius – ‘Lobt Gott den herrn all‘, Dichter Ad den Besten 

 

 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom 

uit, 
open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 
 

4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
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644 

Componist Truus Mesdag-Schuurman, Dichter Muus Jacobse 

 

2 Terwijl wij om Hem treuren, 
toont Hij ons hand en voet. 

Hij komt door dichte deuren, 

Hij spreekt zijn vredegroet. 
 

3 Terwijl wij van Hem spreken,  
is Hij in onze kring  

om ons net brood te breken  
van zijn verkondiging.  

 
4 Opdat wij zouden weten,  

wat ons te nopen staat,  
vraagt Hij ons om te eten:  

een vis, een honingraat.  
 

5 Hij is de Heer en koning,  
die eeuwig bij ons is.  

Zijn woorden zijn als honing,  

zijn naam is als een vis.  
 

* Ichthus = vis. 
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Lied 304 

Componist: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’ , Dichter: 

Henk Jongerius 

 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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Lied 601 

Componist Antoine Oomen, Dichter Huub Oosterhuis 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
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waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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642 

Componist Johann Krüger – Nun danket all und bringet Ehr, Dichter Novalis – Ich sag 
es jedem, dass er lebt 

 
2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 
4 Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 
 
5 De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk 
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Lied 608 

tekst Huub Oosterhuis, mel. Antoine Oomen 
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2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 


